
 

 

 

Eilandvakantie Terschelling 
 
 

8 augustus 2025 tot 15 
augustus 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deelnemers:        Begeleiders: 
Martin         Gijs  
Henk – Eppo       Jeffrey 
Nanne 
Sape 
Sieberen 
Jaap Willem 



 

 

 

Wie zijn er mee geweest naar Terschelling: 

   
Jaap Willem   Sieberen    Sape   

            
 Henk Eppo   Gijs   Jeffrey en Martin 
 
 
 
 
 
 
             
 
   Nanne  



 

 

 

Reisdag naar Terschelling 
8-8-2025 

 
Om 11 uur was Gijs bij Jeffrey thuis gekomen, zodat 
de auto goed en veilig kon staan. Na het middag 
eten werden Gijs en Jeffrey door de ouders van 
Jeffrey naar Drachten gebracht. 
 
Toen jeffrey en Gijs in Drachten aankwamen hebben 
wij de creatieve box en de spelletjes tas gepakt en 
hebben wij de bus geladen. Na het laden van de bus 
zijn wij vertrokken naar Harlingen om de Veerboot 
te nemen naar Terschelling. 
 
In Harlingen stond Sape al te wachten. Gijs heeft 
Sape opgehaald en hebben wij zijn koffer in de bus 
gezet.  
 
Na even wachten konden wij de veerboot op en werd 
Sape bij het afvaren uitgezwaaid door zijn ouders.  
 
 
Na 2 uur kwamen wij aan op Terschelling en zijn wij 
naar het huisje gereden najaaa, dat dachten wij, 
want Jeffrey reed verkeerd, Jeffrey sloeg rechts af 
in plaats van links. 
 
Na het draaien van de bus reden wij met behulp van 
Martin en Jaap Willem naar het huisje toe. 
 
Na aankomst bij het huisje hebben wij de kamers 
verdeeld en hebben wij gegeten. 
Deze avond hadden wij: Nasi en bami. 
 
Na het avondeten werd er naar muziekfeest op het 
plein gekeken en werd er gesjoeld. 
 
 



 

 

 

  
 

 

 

 
Onze  taxi op het water,  in een vochtige omgeving 
toch droog overgekomen 



 

 

 

 
 

Alle pannen leeg , zelfs na 2 keer eten klaar 

gemaakt te hebben ☺☺ 
  



 

 

 

Dag 2  
9-8-2025 

 
Na lekker uitgeslapen te zijn hebben wij ontbijt 
(soms door gevaar van rondvliegend vleeswaren, wat 
werd aangegooid in plaats van gegeven, leuk en 
gezellig ontbeten.) na het ontbijt hebben wij het 
dorpje onveilig gemaakt en werden er mooie en leuke 
dingen gekocht: Jaap Willem kocht een voetbalboek 
en kaartjes, Sape heeft 23 kaartjes gekocht, Martin 
heeft ondanks de 28 graden een muts gekocht voor de 
winter. Na de leuke aankopen hebben wij gedronken 
op een terrasje, na het aapjes kijken zijn wij 
terug gegaan naar het huisje en hebben wij 
gelunched in het huisje. Na het eten werden alle 
kaarten geschreven. 
Sape was de hele dag bezig.  
 
Jeffrey heeft met Sieberen en Henk Eppo 
boodschappen gedaan. Martin en Nanne hebben lekker 
de ogen even dicht gehad. 
 
Na het boodschappen werd er gekeken naar het heren 
en dames hockey.  
 
De groep had zin in patat dus heeft Gijs met Jaap 
Willem, Sape en Nanne patat met een snackje 
gehaald.  
 
In de avond hebben wij voetbal gekeken Heerenveen 
moest spelen tegen Volendam, de eindstand was 1-1. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
Dames hockey Nederland tegen Ierland 

 
 

  
 
Patatje met snack  Ultiem vakantie vieren 
  



 

 

 

 
 
  Lekker terrasje met verkoelend drankje 
  



 

 

 

Dag 3 
Zondag 10 augustus 2025 

 
 
Vanmorgen zijn wij om 10 uur opgestaan daarna 
hebben wij met elkaar ontbeten, na het ontbijt 
hebben Sape en Gijs de zeemeeuwen gevoerd. 
 
Toen zijn we met de hele groep naar een terras in 
het dorp geweest om koffie met gebak te eten. Toen 
weer terug naar het huisje daarna zijn Nanne, 
Jeffrey en Sape naar de Spar geweest om 
boodschappen te halen.  
 
Toen zijn we naar het wrakkenmuseum geweest in 
Formerum. Aan het eind van het museum hadden wij 
zo´n droge keel dat wij weer een terrasje hebben 

gepakt om wat te drinken.                  
 

Toen wij weer bij het huisje kwamen hebben jeffrey 
en Gijs macaroni klaar gemaakt. De pan was helemaal 
vol, maar was zo leeg en als toetje hadden wij 
schepijs aardbei met vanille. Na het ijsje heeft 
Sape koffie en thee gezet met een koekje erbij. 
Later op de avond hebben wij nog bier en fris gehad 
met een broodje knakworst. 
 
Dit dag verslag is getypt door Sape sloot en 
Jeffrey heeft de foto´s toegevoegd. 
  



 

 

 

 

   
 

 
 

Onze 4 musketiers van de groep 
 



 

 

 

 

 
Lekker een drankje en een gebakje 

  



 

 

 

Dag 4 
Maandag 11 augustus 2025 

 
Vanochtend hebben wij om half 10 ontbeten. 
Voor het ontbijt heeft Gijs lekkere bolletjes 
gekocht. 
 
Na het ontbijt hebben Sieberen en Sape mens erger 
je niet gespeelt en Nanne en Jeffrey hebben gekaart 
en memorie gespeelt. 
 
Tegen 12 uur zijn wij naar de haven gegaan en 
hebben wij bij de veerboot kibbeling gegeten.  
Na het kibbeling eten hebben wij gevist naar 
krabben. 
 
Na 2 uur hebben wij weer een terrasje gepakt in 
verband met de warmte. 
na een verkoelend drankje zijn wij naar het huisje 
gegaan en hebben wij lekker rustig aangedaan.  
 
Om 18 uur zijn wij uiteten geweest. 
vanavond hebben wij pizza gegeten en na afloop nog 
een lekker toetje. 
 
bij terugkomst in het huisje hebben wij TV gekeken 
met bier, fris en lekkere hapjes. 
 
 



 

 

 

   
            De vangst 40 krabben 
 

 
 
Het West Terschellings krabvang event, waar Martin 
heel erg fanatiek mee was en de rest van de groep 

was hierdoor ook erg fanatiek. 
  



 

 

 

   
 

   
 

 
 
Na 4 dagen over 
pizza te 
praten, hebben 
wij pizza 
gegeten en heel 
erg toevallig 
kwam de 
serveerster bij 
ons staan met 
de drankjes op 
het moment dat 
de foto werd 
gemaakt. 



 

 

 

Dag 5 
Dinsdag 12 augustus 2025 

 
Vandaag hebben wij om 10 uur ontbeten met een 
lekker gekookt eitje erbij. 
 
Na het ontbijt hebben sommigen zich lekker 
opgefrist en gedoucht. 
 
Na het opfrissen is Gijs met Martin naar de kade 
gegaan om krab te vissen.  
 
Om half 12 is Jeffrey met de rest van de groep ook 
die kant op gegaan. 
 
om 13 uur zijn wij op zeehonden tocht gegaan. Wat 
erg mooi en leuk was. 
onderweg naar de zandplaat werd er erg veel 
uitgelegd over de zeehonden en hun levensstijl. 
 
Bij terugkomst bij de haven hebben wij een lekkere 
tosti gegeten en een drankje gedronken. 
 
Na terugkomst bij het huisje heeft Jeffrey met Sape 
boodschappen gedaan en hebben Gijs, Jeffrey en Sape 
pannenkoeken gebakken. 
 
Sape wilde graag trakteren op een ijsje, dus zijn 
wij na het eten het dorp ingegaan en hebben wij een 
soft ijsje van hem gekregen. 
 
Na het ijsje hebben Martin, Nanne en Jeffrey nog 
krab gevangen. 
Martin heeft vanaf vandaag al een nieuw eigen 
record van 101 krabben in de vakantie. 
 
In de avond hebben wij nog een drankje gedronken en 
zijn wij om 23 uur gaan slapen. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vangst van de avond: 55 
krabben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een lekker verkoelend avond drankje 
 



 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boot van de zeehondentocht 



 

 

 

Dag 6 
13 augustus 2025 

 
Vandaag hebben wij tussen 9:30 en 10 uur ontbeten. 
 
Na het ontbijt hebben wij ons opgefrist en zijn wij 
over de markt gelopen. 
 
Martin heeft op de markt een DVD met CD en een 
lepeltjes gekocht. 
Henk Eppo heeft een mooie bruine hoodie gekocht van 
Terschelling. 
 
Toen wij over de markt liepen kregen wij allemaal 
zin in een broodje hamburger, omdat deze geur erg 
aantrekkelijk was en wij er wel zin in hadden. Dus 
hebben wij een broodje hamburger gegeten in het 
huisje. 
 
Om te drinken en de zon te vermijden zijn wij elke 
keer terug gegaan naar het huisje. 
 
In de middag zouden wij eigenlijk een huifkar tocht 
maken, maar het weer was veel te warm voor de 
paarden en daarom zijn wij naar het Zee aquarium 
geweest. 
 
Martin en Gijs zijn bij het huisje gebleven. 
 
Als avond eten hadden wij bami met satésaus en 
natuurlijk een toetje (Wat niet te vergeten is) 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Dag 7 
14 augustus 2025 

 
Vandaag hebben wij tussen 9:30 uur en 10 uur 
ontbeten. na het ontbijt hebben wij met z’n allen 
de tafel afgeruimd. 
 
Na het afruimen, heeft Sape met Jeffrey de 
zeemeeuwen gevoerd. 
 
Toen Sape en Jeffrey terug waren bij het huisje 
hebben wij voor de laatste keer door het dorpje 
gelopen en ook voor de laatste keer een drankje 
gedaan op het terras. 
 
In de middag hebben wij gebowld, Sieberen was onze 
grote winnaar. 
 
Na het bowlen zijn wij terug gegaan naar het 
huisje, om nog even te chillen en daarna zijn wij 
naar restaurant de storm geweest om te gaan eten. 
 
Na het eten hebben Martin, Sape, Nanne en Henk Eppo 
nog chips gekocht voor de avond. Toen deze jongens 
terug waren in het huisje hebben wij 
voorbereidingen getroffen om de volgende dag 
rustiger aan te doen voor de terug reis. 
 
Deze avond hadden wij alle kliekjes op tafel gezet. 
Iedereen kon zelf eten en drinken pakken. 
 
  



 

 

 

 
Jaap heeft het     Even naar huis bellen 
grootste ijsje  
uitgekozen die er was 
te vinden ☺ 
 

 
Gelukkig geen storm in het restaurant, maar wel 
storm om te eten en van het lekkere eten te 
genieten. 
 
  



 

 

 

    
 
 
 
  



 

 

 

 
 

 
  



 

 

 

Dag 8 
Vrijdag 15 augustus 2025 

 
De dag van de terugreis is aangebroken. 
Jeffrey heeft iedereen om 8 uur geroepen voor het 
ontbijt. Gijs heeft brood gesmeerd om op te eten en om 
mee te nemen naar de boot. 
 
Na het ontbijt heeft Sape voor de laatste keer de 
meeuwen gevoerd en Sape heeft daarna Gijs geholpen met 
de laatste schoon te maken. 
 
Jeffrey heeft samen met Nanne, Siebren en Henk Eppo de 
bus geladen. 
 
Na de laatste foto´s bij het huisje te hebben gemaakt 
zijn wij om 9:48 uur vertrokken naar de veerboot. 
Om 10:20 uur reden wij de boot op en zijn wij naar 
boven gelopen. 
Tijdens de terugvaart, hadden wij lekkere luxe stoelen. 
En zijn wij nog het dek geweest om Terschelling kleiner 
en kleiner te zien worden. 
 
Ook hebben wij nog een drankje gedaan op de veerboot. 
 
Bij aankomst in Harlingen stonden de ouders van Sape al 
te wachten. Sape was erg blij om zijn ouders weer te 
zien. 
Na afscheid te hebben genomen zijn wij door gereden 
naar Drachten waar Jaap Willem, Henk Eppo, Nanne, 
Sieberen, Gijs en Jeffrey werden opgehaald. 
In Drachten was iedereen erg blij om de familie weer te 
zien.  
 
 
Gijs en Jeffrey willen iedereen bedanken voor de hele 
leuke en gezellige vakantie. 
En hopelijk tot de volgende keer op 1 van de vakanties 
van Tendens. 
 
  



 

 

 

 
Henk Eppo wilde  
graag nog met Gijs     De Geladen bus  
en Jeffrey op de     voor de terugweg  
foto. 
 

          
 
Terug naar Harlingen       Zonsopkomst laatste dag  


